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Een fabel

Een raaf droeg in zijn klauwen een stuk giftig vlees, dat de boze tuinman in 
zijn tuin had gelegd om de kat van zijn buurman te verdelgen. Hij wou het 
stuk vlees op een oude eik verorberen, toen een toekijkende vos hem toe-
riep: ‘Wees gezegend, Jupitervogel.‛
‘Voor wie zie je mij aan,‛ vroeg de raaf?
‘Ben je niet de stoere arend die dagelijks als rechterhand van Zeus op deze 
eik nederdaalt om mij, arme sukkel, te voeden? 
Waarom doe je je anders voor? Zie ik niet in je klauwen de voedselgift die 
uw God aan mij wil zenden?‛
De raaf was verheugd dat de vos hem voor een adelaar hield en dacht dat hij 
de vos niet uit zijn dwaling moest bevrijden. Grootmoedig en dom liet hij zijn 
buit vallen en trots vloog hij weg.
De vos ving het vlees lachend op en verslond het met boosaardige vreugde. 
Maar snel veranderde de vreugde in pijn, het gif begon te werken en de vos 
kwam ellendig om. 

                                                                                                           Lessing

Lees de fabel over de vos en de raaf aandach-
tig door. Onderstreep de belangrijkste woor-
den of zinnen in de tekst.
Schrijf dan de eigenschappen van de twee 
dieren op. Bespreek in de groep de betekenis 
en bedoeling van de fabel.

Schrijf de eigenschappen van de beide dieren op de lijn!


